
 

EM MUỐN ĂN GÌ? (What do you want to eat?) 
 
Đi với em anh chẳng ngại đường xa. (đi với: go with, đi với em: go with you) 
Dù là đêm tối hay chiều tà 
Em chỉ cần nói ra (chỉ cần: only need, nói: to talk), nói ra: speak it out) 
Và đôi ba phút là anh sẽ qua (anh sẽ qua: I will come over) 
Chẳng nề hà chi hết 
Biết em yêu ánh mặt trời (biết em: to know you) 
Nên anh giấu đi từng ngày mưa rơi 
Em à ngờ là chẳng có chi anh không hiểu được em ( không hiểu được: I 
can’t understand) 
Thế nhưng đời không là mơ (nhưng: but) 
Hóa ra anh vẫn ngây thơ (vẫn: still) 
Hóa ra còn điều về em làm anh sững sờ 
Anh sẽ lại nghĩ suy (sẽ: will) 
Thật lâu vì câu hỏi cũ hôm nay em thích ăn gì? ( hôm nay: today, Hôm nay 
em thích ăn gì?: what do you like to eat today?) 
 
MIN: 
Em ăn gì cũng được (em ăn gì cũng được: I eat whatever) 
Em ăn gì cũng được 
Chỉ cần đi cùng anh thì em ăn gì cũng được (chỉ cần: only need, đi cùng: 
go with) 
 
OSAD: 
Nói đi em xin đừng lan man (nói đi!: please talk) 
Chỉ cần em nói ra anh sẽ cùng em ăn khắp thế gian 
 
MIN: 
Cơm thì hơi chán (Cơm: rice, thì: to be, hơi chán: a little bit boring)  
Bún thì cũng ngán (bún: noodles) 
Sushi vừa mới ăn hôm qua (hôm qua:yesterday) 
Nem chua thì quán quen hơi xa (hơi: a bit, xa: far: hơi xa: a bit far) 
Lẩu thái thì hơi cay không tốt cho da (không tốt: not good) 
Đồ trung dầu mỡ thì thôi mập quá (mập quá: so fat!) 
 

 



 

OSAD: 
Biết ăn gì 
Vậy thì em muốn ăn gì? (vậy thì: so…,  em muốn ăn gì? what do you want 
to eat?) 
 
MIN: 
Em chẳng quá cầu kì anh suy nghĩ thử đi (suy nghĩ: think, * nghĩ: to think, I 
think: em nghĩ) 
Một chút việc quá là dễ thế thôi nhanh lên em đói lắm rồi (em đói lắm rồi: 
I’m so hungry!, hungry: đói, lắm rồi: so, very..) 
 
OSAD: 
Eii vẫn là câu hỏi khó khăn thường ngày 
Babe muốn đi ăn gì đây? (em muốn ăn gì?: what do you want to eat?) 
Trời thì nắng mà lại chẳng có mây 
Em muốn ở nhà hay ra ngoài ăn vậy (em muốn ở nhà: I stay at home, hay 
: or, ra ngoài ăn: go out to eat) 
Em muốn ăn bún chả đậm đà, hay là bún cá hay là bánh đa (muốn ăn: want 
to eat, hay là/ hay: or) 
Một tô bánh canh cua có đủ hấp dẫn, hay là em thích phở gà (phở gà: 
chicken noodles) 
Đi đâu anh chở mà, chẳng sợ đường xa (đi đâu: go where, anh chở: (I take 
you/ I ride you) 
Đồ ăn đầy ra, trải dài khắp phố xá 
Hay là rủ thêm mấy cô bạn bánh bèo đi ăn bánh xèo hay lẩu cá kèo mấy phút 
là hết veo 
Muộn phiền theo cơn đói mà chết theo 
Muốn trở về tuổi thơ thì ăn kẹo kéo 
Cứ ăn thôi chẳng sợ béo, vì em thế nào thì anh cũng yêu 
Hay một ly trà sữa cho tâm hồn nhá (một ly trà sữa: one glass of milk tea) 
Nếu làm việc mệt mỏi thì một ly cà phê sữa đá ( nếu…thì: if…, then…, một 
ly cà phê sữa đá (one glass of iced milk coffee) 
Em chỉ cần nói ra món em thích chẳng cần phải đắn đo (cần phải: need to) 
Nếu bận quá anh ko tới được, thì để anh gọi ship cho (không tới được: 
can’t come), để: let me, gọi: to call, để anh gọi… cho: let me call….for)  
 

 



 

MIN: 
Em ăn gì cũng được 
Em ăn gì cũng được 
Chỉ cần đi cùng anh thì em ăn gì cũng được 
 
OSAD: 
Nói đi em xin đừng lan man 
Chỉ cần em nói ra anh sẽ cùng em ăn khắp thế gian 
 
MIN: 
Cơm thì hơi chán 
Bún thì cũng ngán 
Sushi vừa mới ăn hôm qua 
Nem chua thì quán quen hơi xa 
Lẩu thái thì hơi cay không tốt cho da 
Đồ trung dầu mỡ thì thôi mập quá 
 
OSAD: 
Biết ăn gì 
Vậy thì em muốn ăn gì? 
 
MIN: 
Em chẳng quá cầu kì anh suy nghĩ thử đi 
Một chút việc quá là dễ thế thôi nhanh lên em đói lắm rồi 
 
OSAD: 
Thôi thì bây giờ ăn gì cũng được nhưng đừng bỏ bữa là được nhé! (bây giờ: 
now) 

 


